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Dag jongens en meiden,

Jullie zitten in het voorexamenjaar en we gaan dit schooljaar in mei met elkaar op buitenlandse 
reis. We zijn ontzettend trots dat we ook dit schooljaar acht gave buitenlandse reizen hebben 
georganiseerd. In deze folder vind je de korte beschrijving van de reizen, waaruit jullie een 
keuze mogen maken. Een keuze maken voor een reis doe je via Magister en de uitleg is op de 
laatste pagina te vinden. Inschrijven kan tot en met 27 oktober

Om het voor ons organiseerbaar te maken, kies je drie reizen, waarbij je jouw favoriete keuze als 
eerste maakt. Het kan vanwege de groepsgrootte dus zo zijn dat je wordt ingedeeld op jouw 
tweede of derde keuze. Dit gebeurt op basis van een onafhankelijke loting. 

De reizen zijn gepland in de periode na de meivakantie (11 t/m 19 mei). De exacte vertrekdatum 
verschilt per reis, daarover ontvangen jullie na de indeling meer informatie. Let wel op, sommige 
reizen vertrekken al in het laatste weekend van de meivakantie. 

We hopen dat we jullie hiermee een leuk vooruitzicht geven en wensen jullie veel plezier met 
uitzoeken van een trip die bij je past.

Met vriendelijke groet,

De reiscommissie
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Ardennentrip
Je kunt van alles verzinnen om buiten te sporten. Op de grond, op 
het water, in de lucht, overal. Denk aan bijvoorbeeld mountainbiken, 
boogschieten, suppen, surfen, bomenparcours, kiten, enz. Allemaal 
erg leuk om te doen.

Wanneer je over sport en natuur praat, dan wordt vaak als eerste 
de Ardennen genoemd. Prachtig natuurgebied met voor ieder wat: 
bossen, duinen, beekjes, meertjes, noem maar op. Overal ook ruimte 
genoeg om sportief bezig te zijn. 

Met het Bonhoeffercollege gaan we dit jaar een week naar dit mooie 
natuurgebied toe om ons sportief te ontspannen. We overnachten 
op een mooie, goed ingerichte locatie in luxe tinyhouses of luxe 
safaritenten. Overdag zijn we lekker met sporten bezig om ’s avonds 
lekker te ontspannen bij een kampvuur. 

Vind je het leuk om een aantal dagen lekker in de natuur met 
verschillende sportieve bezigheden aan de gang te gaan en ben je 
niet bang voor een beetje water, modder zand, rotsen en zweet? 
Schrijf je dan in voor voor de Bonhoeffer Ardennentrip 2024!!

Bewegen?

Sporten?

Leuk!

Leuk!

Sporten in de natuur?

Leuker!

Nog Leuker!

Natuur?

Meneer Del-Tin Tinyhouse / Safaritent



Berlijn

Amstel house hostel

Deze reis staat in het teken van de geschiedenis van Duitsland (en Europa) 
tijdens en vooral na de Tweede Wereldoorlog, maar ook een “Stadtbummel” 
door de vele hippe wijken van Berlijn en sportieve activiteiten staan op het 
programma.

We bezoeken o.a.:
• Checkpoint Charlie” ( de vroegere Russisch-Amerikaanse grensovergang in

Berlijn);
• de Stasi gevangenis Hohenschönhausen (Stasi = inlichtingendienst van de

voormalige DDR);
• het voormalige concentratiekamp Sachsenhausen;
• het Tränenpalastt , een  grensovergang vanwaar Oost-Duitsers naar het

Westen vertrokken en afscheid namen van hun familieleden.
• Een schuilkelder uit de tijd van de Koude Oorlog of uit de tijd van de twee-

de wereldoorlog.

Er zijn ook een groot aantal keuzeprogramma’s waar je aan kunt deelnemen. 
Zoals bijvoorbeeld een speurtocht door Berlijn; een fietstocht langs de high-
lights van deze geweldige stad; een graffiti tour & workshop; een rondleiding 
door het Olympisch Stadion; het bezoek van de  “Reichstag”(het regeringsge-
bouw), waar we vanuit de koepel een prachtig uitzicht over Berlijn hebben.
Natuurlijk vergeten we niet, dat Berlijn een grote, trendy wereldstad is, waar je 
eindeloos kunt winkelen. Je krijgt de gelegenheid het “KaDeWe” (het grootste 
warenhuis op het Europese vasteland) te bezoeken en/of te flaneren over de 
“Kurfürstendamm”.

Het  Amstel house hostel waar we overnachten bevindt zich 5 minuten  rijden 
van het centrum van Berlijn.

Ben je geïnteresseerd in

geschiedenis,

cultuur,

het leven in een trendy stad 
die volop in ontwikkeling is

en wil je komen op plaatsen 
waar je normaal gesproken niet 
zo snel komt? 

Meld je dan aan voor de reis naar 
Berlijn! 

Meneer Houwen



Lake district

Jeugdherbergen

Velen gingen jullie vóór op deze voor het Bonhoeffercollege legendarische 
bestemming: Het prachtige Lake District in het Noorden van Engeland! Je gaat 
mee op een bijzondere ‘trekking’ (= meerdaagse wandeltocht) door de bergen en 
langs typisch Engelse dorpjes. 

Een reis waarbij je voor pittige, fysieke, uitdagingen staat, elkaar daarbij helpt 
en steunt, kunt genieten van een prachtige omgeving, flexibel dealt met de 
weersomstandigheden, kennis maakt met de Engelse (eet)cultuur, verblijft in 
sfeervolle jeugdherbergen en gegarandeerd een onvergetelijke reiservaring rijker 
wordt! 

Hoewel het gebied de 1000 meter hoogte niet haalt is het wel degelijk een 
berggebied. Omdat het dal op bijna zeeniveau ligt is zijn de hoogteverschillen 
per dag flink. Goede bergwandelschoenen mogen in je uitrusting daarom 
niet ontbreken. Met een volle rugzak trekken we van jeugdherberg naar 
jeugdherberg. We beklimmen - als het weer het toelaat- uitdagende toppen als 
High Spy, Green Gable, Kirk Fell,  Scafell en The Old Man of Coniston. 

De reis naar het Lake District toe is al een belevenis op zich. Op zondag 
vertrekken we vanuit IJmuiden met de nachtboot naar Newcastle. De volgende 
dag, rond het middaguur, zet een buschauffeur ons in het mooie plaatsje Keswick 
af en maken we de eerste hike.  Vijf dagen later hebben we het hele gebied 
doorkruist, kun je nog wat souvenirs kopen in het plaatsje Coniston en varen we 
in de nacht van zaterdag op zondag weer naar Nederland terug. 

Wanneer je gezond en fit bent, en houdt van een actieve week in een prachtig, 
uitgestrekt, bergachtig gebied, is dit voor jou de perfecte reis. Samen zorgen we 
ervoor dat jij goed voorbereid aan dit avontuur kan beginnen. Wat ons betreft 
kan het niet snel genoeg mei zijn! Heb je nog vragen voordat je gaat aanmelden? 
Stel ze ons gerust. 

A once in a lifetime 
experience!

een fysieke uitdaging

 in een prachtige 
omgeving

 voor een onvergetelijke
reiservaring

Zwerven door het

Meneer Sikkens
Mevrouw Van den Boogaard



Londen

Hostel

the place to be

Heb je zin in een actieve reis waarin je veel te zien krijgt, actief bezig 
bent en misschien wel Koning Charles te zien krijgt, meld je dan aan 
voor de Londen reis.

Tijdens deze reis maak je op vele manieren kennis met deze geweldige 
stad. We bezoeken uiteraard een aantal hoogtepunten zoals de Tower 
en Big Ben en maken op vele manieren kennis met de geschiedenis van 
deze stad.

Ook gaan we op zoek naar de Engelse cultuur op plekken zoals Piccadil-
ly Circus, de foodmarket van Borough Market. 

De geweldige musea van Londen ontbreken niet op deze reis.  Kunst 
kijken in The National Gallery of een dino bezoeken in het National 
History Museum.  Het kan allemaal.

En voor de liefhebbers van winkelen (wie niet?) gaan we naar Covent 
Garden en andere leuke plekjes.  

Los van het programma heb je zeker tijd om zelf rond te neuzen in 
Londen.

Kortom : Londen, de stad waar je moet zijn.

Londen, een 
stad waar je 
ogen tekort 

komt.

Meneer Koenders



Parijs
Paris sera toujours Paris: la plus belle ville du monde! Ga met ons mee 
en bezoek de allermooiste stad van de wereld!

Parijs heeft echt alles: iconische monumenten, prachtige tuinen 
en parken, bijzondere architectuur, unieke musea en kunstwerken, 
schitterende pleinen en bruggen, chique boulevards en heel erg veel 
sfeervolle straatjes. Ga met ons mee en bezoek de Champs Elysées, 
de Eiffeltoren, het Quartier Latin, de Notre Dame, de 
Arc de Triomphe, de Romeinse arena, Place de la Bastille, het paleis 
van Versailles, Montmartre en de Sacré Coeur en nog zoveel meer! 
Daarbij vertellen we je ook nog alles over de interessante en 
bewogen geschiedenis van de stad: over de Romeinen, de 
Middeleeuwen, de Revolutie, Napoleon en alle bijbehorende 
bezienswaardigheden en gebeurtenissen. 

Dus, wil je genieten van cultuur en geschiedenis, schrijf je dan in voor 
een 5-daags bezoek aan deze levendige, romantische en fantastische 
stad aan de Seine!

Hotel Reseda 

La plus belle ville

Paris

du monde

Mevrouw Doodeman



Rome
Jongeren van goede komaf gingen in de achttiende en negentiende 
eeuw op Grand Tour; zij maakten een culturele reis door Italië, langs 
de belangrijkste overblijfselen uit de Oudheid. Wil jij indrukwekkende 
dingen zien, in Rome, maar ook buiten Rome in Italië? Dan is deze 
Bonhoeffer Grand Tour de reis voor jou!

Je verblijft een aantal dagen in de eeuwige stad Rome, waar je 
bijzondere bezienswaardigheden uit de oudheid bezoekt, zoals het 
Colosseum, het Forum Romanum (het centrum van het oude Rome; 
bij de plek waar Julius Caesar lag opgebaard, worden nog steeds rozen 
gelegd), het Pantheon en Vaticaanstad. Daarnaast verken je Rome in 
groepjes aan de hand van een speurtocht. 
Er zijn verder (klassieke en niet-klassieke) onderdelen waaruit je een 
keuze kunt maken. Denk aan het Foro Italico, het sportcomplex uit 
Mussolini’s regeringsperiode waar in 1960 de Olympische Spelen werden 
gehouden of het Ara pacis van keizer Augustus (27 v.C. - 14 n.C.), een 
monumentaal altaar waarop de keizerlijke familie is afgebeeld.

Er vinden ook excursies buiten Rome plaats; de bus brengt ons overal. 
Wat precies houden we nog even geheim, maar het zal indrukwekkend 
zijn!

Je moet sportief zijn aangelegd en flinke afstanden per voet kunnen 
afleggen (ca. 15 - 20 km per dag). Er wordt gereisd met de bus en de reis 
is van zaterdag 11 mei t/m vrijdag 17 mei.

Ga mee

Grand Tour

op

naar

Rome!

HostelMevrouw Wildeboer



Surfkamp

Lodges in Montalivet

relaxte surfcultuur

Mellow golven

Montalivet

&

in

Tussen de dennenbomen in Zuid-Frankrijk ligt het dorpje 
Montalivet. Dit typisch Franse dorpje staat bekend om zijn 
Mellow golven en relaxte surfsfeer. 

Op loopafstand van Montalivet ligt de camping ‘’Pine Beach 
Paradise”, hier staan de lodges waar wij tijdens het surfkamp 
zullen verblijven. Gedurende het surfkamp krijg je elke dag 1,5 
uur surfles van gecertificeerde surfleraren van Ripstar. 

Na de surflessen houdt de lol niet op want er worden naast 
de surflessen ook clinics georganiseerd. Denk hierbij aan 
longboarden, beachvolleybal, slacklinen en nog veel meer. Ook 
kan je zelfstandig nog het water in na de surflessen.   

Ontbijt, middag- en avondeten is helemaal geregeld maar er zal 
ook ruimte zijn om een pizza te eten in het stadje zelf. 

Lijkt surfen je helemaal geweldig en wil je je onderdompelen in 
de surfcultuur, dan is dit de werkweek voor jou! 

Meneer Oostmeijer



Vlaanderen

Hostels

Met alleen een rugtas op de rug gaan we zeven dagen lang backpacken 
dwars door Vlaanderen. We bezoeken Gent, Ieper en Brugge. We verblijven 
in eenvoudige hostels en treinen, bussen, trams en metro’s worden onze 
vervoersmiddelen. 

Op de eerste dag gaan we naar Gent. We laten ons vervolgens twee dagen 
onderdompelen in de Vlaamse cultuur en geschiedenis. De stad Gent heeft heel 
veel te bieden en we gaan zoveel mogelijk van de stad ontdekken. Op de derde 
dag gaan we eerst even ontspannen in een gigantisch aquapark nabij Ieper en 
rondom ons verblijf is er tijd en ruimte voor sport en spel. De volgende dag staat 
volledig in het teken van de Eerste Wereldoorlog. De Vlamingen spreken ook wel 
van de Groote Oorlog. Op de fiets gaan we op zoek naar de tastbare overblijfselen 
van de oorlog in en rondom Ieper en bezoeken het museum in Flanders Fields. 
We sluiten de dag af bij de Menenpoort in Ieper. Sinds 1928 is hier de Last Post 
te horen en staan we stil bij de slachtoffers van de oorlog. De volgende dag 
gaan we naar Brugge. Een prachtige stad! De middeleeuwen komen in de stad 
weer helemaal tot leven en we gaan ontdekken waarom Brugge ook wel eens 
het Venetië van het Noorden wordt genoemd. Na twee volledige dagen in 
Brugge gaan we de volgende dag weer naar huis met een rugtas vol met was en 
souvenirs. 

Lijkt het je leuk om Vlaanderen met het openbaar vervoer te ontdekken,  ben je 
flexibel, heb je genoeg aan een rugtas voor zeven dagen, ben je (dus…) geen 
luxepaardje, heb je interesse in geschiedenis en cultuur, maar houd je ook van 
een sportieve uitdaging….. dan is deze reis echt iets voor jou!  

Pak je rugzak en ga 
mee!

Een reis vol cultuur,

 geschiedenis,

sport en ontspanning.

Ontdek Vlaanderen
met het OVBackpacken dwars door

Meneer Tamboer



Aanvullende informatie 

Belangrijke data 
• Inschrijven tot en met 27 oktober
• Uiterlijk 20 november wordt de indeling per reis bekend gemaakt
• Reisdagen periode na de meivakantie, sommige reizen vertrekken al in het laatste weekend.

Deelname
Deze reizen worden door school onder schooltijd georganiseerd. Mochten er zwaarwegende 
redenen zijn voor uw zoon of dochter om niet deel te kunnen nemen aan een van de reizen, dan kunt 
u hierover contact opnemen met de betreffende afdelingsleider.
Om het voor ons organiseerbaar te maken, kiest elke leerling drie reizen. We proberen iedereen in te
delen op zijn/haar eerste keuze, maar het kan vanwege de groepsgrootte dus zo zijn dat een leerling
wordt ingedeeld op een tweede of derde keuze.
Na de indeling van de groepen zullen we de ouder(s) middels een aanmeldformulier vragen om
te tekenen voor akkoord met deelname aan de reis. We sturen daarbij de nodige aanvullende
informatie.

De reiskosten 
De vrijwillige reiskosten bedragen tussen de €450,- en €600,- per persoon. Dit is afhankelijk van 
de gekozen reis. Hierin zijn alle kosten opgenomen, behalve zakgeld. U ontvangt hier op een later 
moment meer informatie over.

Inschrijven
Vanaf vandaag vind je in jouw Magister onder het kopje  ‘activiteiten’  de mogelijkheid om jouw 1e, 
2e en 3e keuze door te geven. Let op, dit moet via de webversie van Magister (https://bonhoeffer.
magister.net) 
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