
Bonhoeffer
Reisfolder

2025-2026



Beste leerlingen van het voorexamenjaar,

Met trots presenteren wij jullie de Bonhoeffer reisfolder met hierin ons aanbod van de verschillende Bonhoeffer reizen die jullie in mei kunnen gaan maken.

Jullie zitten in het voorexamenjaar en het is een lange traditie om in dit schooljaar op een buitenlandse reis te gaan. Elke reis heeft een zorgvuldig samengesteld 
programma vol prachtige bezienswaardigheden en activiteiten.

In deze folder vind je een korte beschrijving van alle negen reizen. Een keuze maken voor een reis doe je via een Formsformulier. De uitleg hiervoor vind je op 
de laatste pagina van deze folder. Inschrijven kan tot en met 12 september. 

Om de reizen betaalbaar te houden en iedereen in te kunnen delen bij zijn of haar keuze vragen we je om drie favoriete reizen aan te vinken. De reizen zijn 
gepland in de periode na de meivakantie (18 t/m 22 mei). Let wel op, sommige reizen vertrekken al in het Hemelvaart-weekend.

We hopen dat we jullie hiermee een leuk vooruitzicht geven en wensen jullie veel plezier met uitzoeken van drie trips die bij je passen.

Met vriendelijke groet,
De reiscommissie



Meneer Del-Tin

De Sportieve
Ardennen

  Ben jij sportief en houd je van ongerepte natuur? Dan is de Ardennen reis zeker 
iets voor jou! Tijdens deze reis kom jij dan niets tekort want we zullen de hele dag 

heerlijk buiten zijn in een prachtige omgeving vlak over de grens van Nederland. 
Onder begeleiding van ervaren instructeurs ga je kennis maken met verschillende 

(extreme) sporten als mountainbiken, kanoën of abseilen. De Ardennen zijn een 
prachtig middengebergtegebied in België. Het kenmerkt zich door ongerepte 

bossen, beken en meren waar je je nog echt in de natuur waant. 
Er is dan ook ruimte genoeg om sportief bezig te zijn.

Ook dit jaar gaan we weer een week klimmen, mountainbiken of kanoën in de 
prachtige natuur en vergeten we uiteraard niet om te ontspannen. We overnachten 

in mooie, goed ingerichte luxe tinyhouses of luxe safaritenten. Overdag zijn we 
lekker aan het sporten om ’s avonds te ontspannen bij een kampvuur.                         

Vind je het leuk om een aantal dagen lekker in de natuur te zijn en je bezig te 
houden met verschillende sporten? Ben je daarnaast niet bang om een beetje vies 

te worden? Schrijf je dan in voor de Bonhoeffer Ardennentrip! 
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Het Trendy
Berlijn

Berlijn is de grootste stad van Duitsland, met ruim 3.8 miljoen inwoners. De hoofdstad 
staat bekend als een moderne stad, maar kent ook een rijke historie.  

 
Tijdens de reis zullen we een bezoek brengen aan overblijfselen van deze rijke historie. We 
bezoeken onder andere de prachtige Berliner Dom en bewonderen de Brandenburger Tor. 
We staan ook stil bij de donkere kant van de geschiedenis. Zo gaan we de Stasi gevangenis 

bezoeken, nemen een kijkje bij Checkpoint Charlie (de voormalige grensovergang tussen 
Oost en West Berlijn) en natuurlijk ontbreekt een bezoek aan Berlijnse muur niet! Ook een 

bezoek aan het concentratiekamp Sachsenhausen is in het programma opgenomen.  

Naast aandacht voor deze historische aspecten staat er nog veel meer op het programma. 
Zo gaan we onder andere de highlights van de stad per fiets ontdekken, brengen we 

’s avonds een bezoek aan de Reichstag (het regeringsgebouw), waar we vanuit de glazen 
koepel op het dak een prachtig uitzicht over Berlijn hebben en bezoeken we de Berliner 

Zoo, één van de weinige dierentuinen in Europa waar panda’s leven.   
Natuurlijk vergeten we niet dat Berlijn een grote trendy wereldstad is, waar je eindeloos 

kunt winkelen. Je krijgt de gelegenheid het “KaDeWe” (het grootste warenhuis op het 
Europese vasteland) te bezoeken en te flaneren over de beroemde “Kurfürstendamm”. 

Reizend per metro, fietsend en wandelend zullen we zoveel mogelijk verschillende 
aspecten van deze superinteressante stad gaan ontdekken! We overnachten in het 

Amstel House, waar je ‘s avonds in de gezellige chillruimte kunt uitrusten van de dag en 
waar ‘s ochtends een heerlijk ontbijtbuffet klaarstaat. 

Auf geht’s nach Berlin! 
 

Meneer Kramer



Meneer DennemanHet Idyllische
Lake District
Zin in avontuur? Ga mee naar het adembenemende Lake District in Engeland! 
We beginnen de reis meteen goed: met de boot vanuit IJmuiden naar Newcastle. Aan boord 
geniet je van een uitgebreid buffet, chill je met vrienden op het dek of hang je samen in de 
lounge en koffiebar.

De volgende dag trekken we na een busreis met rugzak en stevige bergschoenen de bergen in. 
We wandelen over hoge passen, langs kliffen en door dalen met kabbelende riviertjes. Het 
landschap is soms ruig en stoer, dan weer idyllisch en groen. Onderweg wachten ons 
spectaculaire uitzichten, fotomomenten bij grote meren en – als de omstandigheden het 
toelaten – een kampvuur onder een stralende sterrenhemel.

Het absolute hoogtepunt van de reis? De beklimming van enkele van de hoogste bergen van 
Engeland! Na een stevige klim sta je op de top, met een uitzicht dat je adem beneemt (maar 
vergeet ook je regenjas en muts niet). Bij helder weer zie je kilometers ver – een moment 
waarop je voelt dat je écht iets groots hebt bereikt.

Op de laatste dag vertrekken we weer naar Newcastle om de boot terug naar IJmuiden te 
pakken.

Hou jij van avontuur, gezelligheid en een sportieve uitdaging? Wil jij samen met klasgenoten en 
vrienden een ervaring beleven die je niet snel vergeet? Schrijf je dan in voor deze unieke 
trekking door het Lake District!

Let op: voor deze reis heb je een paspoort en visum nodig.



Het Historische
Londen

Heb je zin in een actieve reis waarin je veel te zien krijgt, actief bezig bent en misschien wel Koning Charles te 
zien krijgt? Meld je dan aan voor de Londen reis!

Tijdens deze reis maak je op vele manieren kennis met deze geweldige stad. We bezoeken uiteraard een aantal 
hoogtepunten zoals de Tower en Big Ben en ontdekken de geschiedenis van deze stad. 

Ook gaan we op zoek naar de Engelse cultuur op plekken zoals Piccadilly Circus en de foodmarket van 
Borough Market. De geweldige musea van Londen ontbreken niet op deze reis. Kunst kijken in The National 

Gallery of een dino bezoeken in het National History Museum. Het kan allemaal.

Voor de liefhebbers van winkelen (wie niet?) gaan we naar Covent Garden en andere leuke plekjes. Los van het 
programma heb je zeker tijd om zelf rond te neuzen in Londen.

Kortom : Londen, de stad waar je moet zijn.

Meneer Koenders



Het Indrukwekkende
Normandië
Ben jij klaar voor een onvergetelijk avontuur en ben je geïnteresseerd in geschiedenis en in cultuur? Stap in de 
bus en reis met ons mee naar Normandië in Frankrijk! Onze reis begint in Ieper, België, waar we ons onder- 
dompelen in de indrukwekkende geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Hier voel je de geschiedenis tot 
leven komen tijdens een bezoek aan de beroemde Menenpoort en aan het Flanders Fields Museum.

Daarna rijden we de volgende dag naar de mooie stad Rouen in Frankrijk, waar we een bezoek zullen brengen 
aan de historische binnenstad. Vanzelfsprekend  gaan ook naar de legendarische invasiestranden van 
Normandië waar de geallieerden in 1944 landden om Europa te bevrijden. Op de stranden, zoals Omaha Beach, 
leren we alles over D-Day en de moed van de soldaten die hier vochten. Je ziet bunkers, monumenten en 
indrukwekkende musea die het verhaal van deze historische dag vertellen, zoals het Airborne Museum of het 
Musée du Debarquement.

We wisselen ons historisch programma af met wadlopen over het prachtige strand naar de bijzondere Mont 
Saint Michel. Tenslotte sluiten we de laatste dag af met een bezoek aan het schilderachtige havenplaatsje
Honfleur.  
 
Deze reis is dé kans om samen met je vrienden te leren, te lachen en om onvergetelijke herinneringen te maken! 
Ga je mee op avontuur? Normandië wacht op ons!

Mevrouw Doodeman



Het Bruisende Krakau
en adembenemende

Zakopane
In Krakau, een van de mooiste steden van Europa, beleef je een mix van gezellige 

pleinen, street art en indrukwekkende historie. De stad zit vol met knusse restaurantjes 
en leuke winkeltjes. Krakau bruist van sfeer én je krijgt genoeg vrije tijd om zelf op 

ontdekking te gaan!

Een bezoek aan Auschwitz kan natuurlijk niet ontbreken. Deze indrukwekkende plek laat 
een diepe indruk achter en geeft je een ander perspectief op vrijheid en geschiedenis.

Na de stad gaan we de natuur in! In Zakopane, aan de voet van het Tatra-gebergte, 
pakken we de kabelbaan naar Kasprowy Wierch (1.987 meter hoog!) – het uitzicht 

daarboven is echt fantastisch! Hier geniet je van frisse berglucht, we maken een 
schitterende wandeling. Ook krijg je de tijd om het mooie bergstadje Zakopane zelf te 

verkennen - met z’n gezellige straatjes, lokale kraampjes en prachtige uitzichten.

En dan als ultiem knallend einde: we gaan naar Energylandia, het grootste pretpark van 
Europa met meer dan 120 attracties en achtbanen waar je hart sneller van gaat kloppen!

Deze reisweek is dé perfecte mix van fun, natuur, cultuur en geschiedenis. Ga jij ook 
mee? Grijp je kans en ga dus mee op een onvergetelijk avontuur.

Mevrouw de Loos



Het Eeuwige
Rome
Jongeren in de 18e en 19e eeuw gingen op Grand Tour; zij maakten een culturele reis door Italië, 
langs de belangrijkste overblijfselen uit de oudheid en renaissance. Vooral Rome trok veel bekijks. 
Wil jij in de voetsporen van deze jongeren treden? Ga dan mee op deze Bonhoeffer Grand Tour!

Je verblijft een aantal dagen in de eeuwige stad Rome met prachtige bezienswaardigheden uit de 
oudheid, middeleeuwen en renaissance. We bezoeken de belangrijkste Romeinse gebouwen en 
plaatsen in Rome zoals het Colosseum, het Forum Romanum (het centrum van het oude Rome) 
en het Pantheon. Daarnaast brengen we natuurlijk ook een bezoek aan Vaticaanstad, het land 
waar de paus woont. Een andere toplocatie is een Italiaans palazzo, met pachtige plafond- en 
muurschilderingen en vloermozaïeken.

Het programma bestaat uit verschillende keuzeonderdelen waardoor je deels zelf kan bepalen 
wat je wil bezoeken.

In Rome zullen we veel wandelen dus zorg voor goede schoenen. Er wordt gereisd met de bus.

Mevrouw Wildeboer



Tussen de dennenbomen in Zuid-Frankrijk ligt het dorpje Montalivet. Dit typisch Franse dorpje 
staat bekend om zijn Mellow golven en relaxte surfsfeer. Op loopafstand van Montalivet ligt de 
camping ‘’Pine Beach Paradise”, hier staan de lodges waar wij tijdens het surfkamp zullen verblij-
ven. Gedurende het surfkamp krijg je elke dag 1,5 uur surfles van gecertificeerde 
surfleraren van Ripstar.

Na de surflessen houdt de lol niet op want er worden naast de surflessen ook clinics georganiseerd. 
Denk hierbij aan longboarden, beachvolleybal, slacklinen en nog veel meer. Ook kan je zelfstandig 
nog het water in na de surflessen. Ontbijt, middag- en avondeten is helemaal geregeld maar er zal 
ook ruimte zijn om een pizza te eten in het stadje zelf.

Lijkt surfen je helemaal geweldig en wil je je onderdompelen in de surfcultuur, dan is dit de 
werkweek voor jou!

De Relaxte
Surfweek

Meneer Oostmeijer



Het Verrassende
Vlaanderen

Met de rugtas keurig op de rug gaan we op pad door het hart van Vlaanderen en ontdekken we Antwerpen, Gent, Ieper en 
Brugge. Het wordt een mini interrail-avontuur: we hoppen van trein naar tram, van bus naar nieuwe plekken en zien zo 

Vlaanderen op een ontspannen én avontuurlijke manier.

We vertrekken in het weekend van 16 of 17 mei en reizen 6 of 7 dagen van hostel naar hostel, steeds naar nieuwe steden 
en verborgen plekjes die je vast nog nooit eerder hebt gezien.

In Antwerpen struikel je over streetart, hippe hotspots en verborgen kunstparels. Gent laat je versteld staan met 
historische gebouwen, bruisende pleinen en geheimen die je alleen ontdekt als je echt kijkt. 

Ieper verrast: eerst lekker ontspannen in een groot aquapark, daarna de geschiedenis van de 
Eerste Wereldoorlog voelen en beleven op plekken die je niet snel vergeet. En Brugge? Daar stap je 

letterlijk terug in de middeleeuwen, met grachten, straatjes en verhalen die je het gevoel geven dat de tijd even stilstaat.

Deze reis is perfect voor wie nieuwsgierig is, graag nieuwe plekken ontdekt en houdt van avontuur zonder luxe. Dus kies 
voor Vlaanderen, pak alvast je rugtas en maak zelf mee hoe onvergetelijk, spannend en verrassend Vlaanderen kan zijn!

Meneer Tamboer



Belangrijke data 
- Inschrijven kan tot 12 september 17.00 uur.
- Uiterlijk 26 september wordt de indeling per reis bekend gemaakt.
- Vertrek na de Hemelvaart (maandag 18 mei), maar sommige reizen vertrekken al in het weekend.
 
Deelname 
Deze reizen worden door school onder schooltijd georganiseerd. Mochten er zwaarwegende redenen zijn 
voor uw zoon of dochter om niet deel te kunnen nemen aan een van de reizen, dan kunt u hierover
contact opnemen met de betreffende afdelingsleider.

Om de reizen te kunnen organiseren, kiest elke leerling drie reizen. Na de indeling van de groepen zullen 
we de ouder(s) middels een aanmeldformulier vragen om te tekenen voor akkoord met deelname aan de 
reis. We sturen daarbij de nodige aanvullende informatie.

 
De reiskosten 
De vrijwillige reiskosten bedragen tussen de €450,- en €600,- per persoon. Dit is afhankelijk van de ge-
kozen reis. Hierin zijn alle kosten opgenomen, behalve zakgeld. U ontvangt hier op een later moment 
meer informatie over.
 
Inschrijven 
In week 36 zal het Formsformulier verstuurd worden naar alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). 
De leerlingen hebben tot vrijdag 12 september de tijd om zich in te schrijven.

Aanvullende
Informatie


